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Deze tekening hee  ds. Elise  
ingelijst gekregen bij haar afscheid  van onze gemeente. 

Deze is weer gemaakt  door Mar n Bresser  
Kijk  voor nog veel meer tekeningen op youtube  
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Kerkdiensten 
 

zondag 4 juni     10:00                            Lobith 
Voorganger Ds. Coppoolse uit Odijk  
Ouderling S. Visser                     
Diaken A. Ren ng                     
Organist D. Bolt 
Autodienst D. Bolt                                  (0316-541740) 
 
zondag 11 juni                                     10:00            Lobith 
Voorganger Ds. Boomsma 
Ouderling E. Batelaan                    
Diaken collectant 
Organist M. Prösch  
Autodienst Hinno Willems                    (0316-5424350) 
Bijzonderheden  uitgangscollecte : Talententuin 
 
zondag 18 juni                                       10:00                         Lobith 
Voorganger Hr. Brinkman uit Ochten  
Ouderling J. Leidekker  
Diaken D.P. Koolmees  
Organist D. Bolt  
Autodienst R. Breure                             (0316-542818) 
 
zondag 25 juni                                     10:00             Lobith 
Voorganger Ds. Wilzing uit Westervoort  
Ouderling E. Batelaan 
Diaken collectant 
Organist M. Prösch  
Autodienst P. Jac van Dijk                     (0316-543022) 
Bijzonderheden uitgangscollecte: WD Columbia 
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Geertje Breman-van Ravenhorst 

 
*Ede, 20 november 1931                                           ⴕ Duiven, 27 maart 2023 
 
Aan een lang en vervuld leven is een einde gekomen. 
92 jaar geleden werd zij in Ede geboren als op een na jongste van 13    
kinderen op de boerderij van haar ouders.                                                          
Ze groeide op in Beekbergen, een boerendochter met een goed gerefor-
meerde gelovige opvoeding. Streng, maar ook veilig en geordend.      
Haar kinderen wilde ze die strengheid van het geloof niet opleggen, maar 
opvoeden met de verbondenheid en liefde en trouw die alles te maken 
hebben met leven met God en de naaste op een goede en betrouwbare 
manier. 
Ze stond bekend om haar blijmoedigheid en opgewekte natuur. Om haar 
hartelijke en royale manier van oma zijn. Als de kleinkinderen kwamen 
ging alles aan de kant voor vrolijkheid en spel. 
Vier kinderen had ze, twee jongens en twee meisjes.                                 
De ene ging al vroeg naar verre streken en woont in Costa Rica, maar had 
bijna dagelijks contact met zijn moeder.  
In de huwelijksbijbel stond een mooie opdracht uit het boek Jozua          
1: 1-9 : waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. 
Ze hee  haar kinderen het geloof niet opgedrongen, maar wel voorge-
leefd in prak sche zin. 
Moge haar gedachtenis tot vrede zijn voor allen die haar hebben gekend 
en bewaren in hun hart. 
 
Ds Sietse Visser 
 

 

In memoriam 
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In memoriam  
 

Elizabeth Burkhard - Slagmeulen 
 
*Lobith, 16 nov 1923                                               ⴕ Pannerden, 29 april 2023 
 
Lies Burkhard zoals de meeste mensen haar kenden en noemde, was in 
haar honderdste levensjaar, toen het klaar was met dit leven. 
Zij en haar man Henk waren een begrip in Aerdt, waar ze al jd hebben 
gewoond en 40 jaar koster van de kerk zijn geweest. Ze hebben er een 
lintje voor gekregen. Een bijzonder echtpaar: hij heel s l en op de achter-
grond, zij krach g en ini a efrijk op de voorgrond. 
Haar dochter noemde het een mooie bijkoms gheid, dat we haar op    
Bevrijdingsdag ten grave droegen. Een bevrijding van het a akelende le-
ven was het voor iemand, die al jd stralend en ac ef in het leven stond.  
Een getalenteerde zangeres in het koor en met graagte en overtuiging als 
voordrachtskunstenaar en actrice  om een gedicht voor te dragen of mee 
te doen in een toneelstuk. Een hartelijke en zorgzame grootmoeder.       
Ze maakte indruk op ieder die haar leerde kennen. De achterkant van dit 
talent was dat ze voor haar directe omgeving nogal eens las g in de om-
gang was, veeleisend en graag de teugels in eigen hand. Maar iedereen 
kende haar als een bijzondere en levendige persoonlijkheid. Toen ik bij de 
uitvaart aan Hinno Willems vertelde dat ik eigenlijk wel een knal oranje 
stropdas had willen omdoen, lachte hij en zei dat Lies dat zeer op prijs 
gesteld zou hebben, evenals een glas wijn – en dat was er! - om het leven 
te vieren. Een van haar kleinzonen uit Aerdt, sprake een prach g woord 
en zong een mooi lied ter ere van zijn oma. Van wie zou hij dat hebben?   
En zo hebben we haar uitgeleide gedaan uit dit leven, met een lach en 
een traan. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die haar 
kenden en hebben liefgehad. 
 
Ds. Sietse Visser 
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 Ds. Elise 
Lieve mensen, 
 
Met veel goede gedachten denk ik terug aan mijn uitzwaaidienst op 30 
april jongst leden. 
Was er een beetje beduusd van: zoveel belangstelling, lieve woorden, 
kaarten, cadeaus 
En een geweldig gezamenlijk cadeau!  
Het thema van de dienst was: Houdt de lofzang gaande! Wat werd er 
weer geweldig gezongen door de gemeente en ook door Janet en Gert. 
Heel mooi vond ik ook dat de drie organisten Dirk, Gert en Marcel alle-
maal in de dienst het orgel bespeelden. 
In de overdenking sprak ik over de magie van de kerkzang. Guillaume 
van der Gra , misschien beter bekend onder de naam Willem Barnard 
schreef er het volgende gedicht over: 
 
Tussen het zingende kerkvolk 
Soms, als ze hun longen te boven zingen, 
het dak bol staat van geluid, 
kijk ik mijn ogen uit: 
alles verandert, de dingen 
staan s l te dansen, het altaar haast swingende, 
pinkstertongen worden de kaarsen en de gezichten 
van de gewoonste stervelingen glanzen van licht. 
Ik verwonder mij tot ik versta: 
zonder die tranen in mijn ogen 
had de wereld zich niet bewogen, 
gingen de dingen niet opgetogen 
al dat geloven achterna. 
 
Zoals de dichter ontroerd was, zo ben ik ook heel vaak geroerd door de 
samenzang. Vooral in Lobith! En als je dan zo de gemeente hoort zingen 
en je kijkt door je licht betraande ogen, dan zie je wazig, maar tegelij-
ker jd zie je ook veel meer! Het licht van de Paaskaars twinkelt en flon-
kert. Het lijkt alles in beweging te ze en. Van zingen komt door jou zelf 
waarschijnlijk niet veel meer terecht, maar dan weet je dat ‘het lied op 
andere lippen’ jou verder draagt! En zo hee  zingen een heilzame wer-
king. 
Zingen is misschien wel de manier waarop God het dichtst bij ons kan 
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Kerkenraad 
Van de voorzi er 

komen. Om te zingen heb je je adem nodig. Met je stem zet je vervol-
gens de lucht in trilling. 
Lucht/adem het zijn in de Bijbel woorden voor God zelf. Of beter: voor 
de Geest van God. Het woord ‘geest’ is in de Bijbel hetzelfde woord als 
voor ‘adem’ en ‘lucht’ of ‘wind’. God is als de wind: je ziet hem niet, 
maar merkt hem wel.  
God is als de lucht die je in- en uitademt. Dichterbij kan niet!  
Wij zingen ons geloof niet alleen uit, maar ook in. We zingen God naar 
binnen! Daarom schreef Paulus: ‘Zing met heel je hart liederen die de 
Geest je vol genade ingee .’ Je knapt ervan op. Je ádemt ervan op! Ons 
lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop, waar ook op aar-
de. 
 
Zondag 21 mei was de beves gingsdienst in de Grote of Mar nikerk in 
Doesburg. Fijn te zien dat er veel mensen uit Rijnwaarden bij waren. 
Dankbaar ook dat Sietse mij hee  beves gd, hij sprak een hele mooie 
zegen uit toen ik op de kniebank knielde!  
Met elkaar houden we de lofzang gaande! 
Iedereen heel veel dank, ook namens mijn drie dochters! 
 
In Christus verbonden,  
Ds Elise 

In de afgelopen periode namen we op 30 april met een hele feestelijke uit-
zwaaidienst afscheid van onze ds. Elise en haar dochters. 
Er zijn mooie woorden gesproken, er was veel dankbaarheid en er was een 
fantas sche muzikale omlijs ng door de organisten, Janet Elshout en zang 
van gemeente en gasten. 
Aan de geweldige bloemschikking van Anna en haar toelich ng daarop valt 
niets toe te voegen. Elders in dit nummer kunt u dat nog eens nalezen. 
Op zondag 21 mei waren we in Doesburg met een aantal gemeenteleden 
getuige van de intrede van Ds. Elise in haar nieuwe gemeente.                      
Zij werd beves gd door ds. Sietse Visser en daarmee werden dan ook        
officieel de banden met Rijnwaarden verbroken. 
Wij wensen ds. Elise nogmaals veel heil en zegen en hopen dat de paas-
kaars 2022, de sprankelende tekeningen van Mar n Bresser en de nieuwe 



8  

 

aanplant in haar tuin de verbinding met ons ook in de toekomst laten 
voortleven. 
Nu is het wachten op ds. Rosemarie van der Hucht, die na haar vakan e op 
10 juli in onze gemeente aan de slag gaat. Binnenkort zal zij ook in Kerk-
nieuws van zich laten horen. 
  
Het proces van samengaan met de gemeente Zevenaar staat inmiddels in 
de steigers en daar is de laatste weken veel over gesproken en vergaderd. 
Ook al vindt iedereen het gelukkig een posi eve ontwikkeling, het moet 
wel zorgvuldig gebeuren. 
We zijn heel blij met de bereidheid van de kerkenraad en de gemeente-  
leden van Zevenaar om deze verbintenis met ons aan te gaan. Nu zijn we 
toe aan een serieus stappenplan. 
De classispredikant ds. Van Beelen hee  tot nu tot dusver begeleid, maar 
we zullen de komende jd zelf onder professionele begeleiding met Zeve-
naar alle stappen verder moeten gaan uitwerken. 
Om een idee te krijgen: de classispredikant hee  in onze classis maar liefst 
139 gemeenten onder zijn hoede. We zijn dus heel dankbaar voor zijn inzet 
om ons het afgelopen jaar terzijde te staan. 
De gezamenlijke beroepingscommissie gaat in juni van start en daar zullen 
we na de zomer vast meer van horen. Het is tegenwoordig ook verplicht 
voor een vacante gemeente om een zogeheten consulent te hebben, die 
helpt bij het beroepingsproces. Voor Zevenaar is dat ds. Leen den Besten 
en voor ons zal ds. Rosemarie dat gaan doen. 
  
De meimaand staat in Lobith garant voor veel bijzondere evenementen. 
Dat begint al met de dodenherdenking op 4 mei, waar onze gemeente   
tradi egetrouw ook aan mag bijdragen. En dan volgt natuurlijk na Hemel-
vaartsdag de processie, Schu ersfeesten en de kermis. 
De Talententuin is helemaal uit de winterslaap ontwaakt en wij mogen ge-
nieten van alles wat de vrijwilligers daar en op de begraafplaats met liefde 
en zorg onderhouden. 
Met het Pinksterfeest sluiten we niet alleen de meimaand maar ook een 
belangrijke periode in ons kerkelijk jaar af. Ik hoop van harte dat de Pink-
stergeest mag blijven waaien in onze gemeente en u allemaal zal troosten, 
bemoedigen en tot goede daden zal inspireren. 
 
Eva Batelaan 
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Ontmoe ng & bezinning 

Inloop 
Onze volgende inloopmiddag is op woensdag 21 juni om 14.30 uur in de      
Ontmoeting. Iedereen is dan weer van harte welkom.  
Hartelijke groet, Alie & Leis 

Jongeren en communica e 
 
Spiritueel café zondagavond 4 juni. 
Een ontmoe ngsavond met jongeren uit onze omgeving en jongeren-
werker Dakota Schuit van Caleidoz. 
 
Wat is de taal van de jongeren? 
Hoe communiceren zij met elkaar? 
Hoe is het contact met de oudere genera e? 
 
Vanuit hun studie houden zij zich bezig met de omgangsvormen en         
manieren van contact tussen jongeren en onder elkaar en hun visie op de 
omgang met ouderen. 
Wij hopen op een levendige avond met een open gesprek tussen de gene-
ra es. 
Iedereen is van harte welkom in de Ontmoe ng bij de Protestantse Kerk, 
Markt 15 te Lobith. 
Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.00 uur bent u welkom. 
Toegang gra s, na afloop staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage. 
 
Commissie Spirizin. 
 
 
 
 
 
 
 
Journaal IV van de stuurgroep Liemerse samenwerking. 
 
In 2021 is de stuurgroep ingesteld om te onderzoeken in hoeverre en op 
welke wijze de samenwerking tussen de Liemerse PKN kerkgemeenschap-
pen gestalte kan krijgen. Jack de Koster was begeleider van de stuurgroep 
in de eerste fase van dit samenwerkingsoverleg.                                                  



10  

 
Vorig jaar juni zijn we -samen met de colleges van diakenen en kerkrent-
meesters- begonnen met een proef wat het betekent om deze colleges 
verdergaand te laten samenwerken.  
Gemeenten hebben natuurlijk een groot belang om aan de ene kant zelf-
standig en in eigen kracht te blijven bestaan, maar aan de andere kant is 
de bestuurskracht in de meeste gemeenten zo kwetsbaar geworden dat 
dat voortbestaan in gevaar komt. Dus moet er worden gezocht naar vor-
men van samenwerken die de gemeenten niet onmondig maakt en tege-
lijker jd ontlast van allerlei zaken en taken. Het afwegen van voordelen 
en ervaren hobbels op de weg vereist een stapsgewijze aanpak onder   
stevige begeleiding. Die werd gevonden in de persoon van Jan Boer. 
 
Hieronder staat een kort interview met Jan Boer waarin hij iets vertelt 
over zichzelf en over het voortgaande proces van steeds nauwere samen-
werking tussen de colleges. Aan Jan Boer is de taak om uit te leggen dat 
het allemaal maatwerk is, en dat ook bij intensieve samenwerking tussen 
de colleges de kerkenraden van de gemeenten de beslissende instan e 
blijven. Kortom, er is veel werk van verheldering en uitleg nodig om over-
bodige angsten weg te nemen en tegelijk voortgang in het proces moge-
lijk te maken. 
  
Jan, vertel eerst eens iets over jezelf. 
Ik ben geboren en getogen in Wapenveld, onder Zwolle. Na een bedrijfs-
kundestudie in Tilburg kwam ik bij Philips in Huizen terecht. Met He e, 
mijn vrouw, kregen we daar twee dochters. Vijfentwin g jaar later kwa-
men de zonen vanzelf en ondertussen genieten we van vijf kleinkinderen. 
Na Philips switchte ik naar het organisa eadvieswerk bij het Amerikaanse 
AT&T. Ik heb er prach g werk gehad, maar het hart trok naar iets anders. 
In 1990 maakte ik de overstap naar Pu en als kerkelijk jeugdwerkadviseur 
en volgde in deel jd de Hbo-opleiding theologie. Vanaf 2008 werkte ik als 
gemeenteadviseur in Overijssel en vanaf 2012 als senior-
gemeenteadviseur in Gelderland.  
Maar nu werk je toch als zelfstandige? 
Ja, toen de landelijke kerk in 2016 alle ‘advies op loca e’ stopte ben ik als 
zelfstandig gemeenteadviseur verder gegaan onder de naam ‘Kerkvitaal 
gemeenteadvies en -begeleiding’.    Ondertussen heb ik ook een aantal 
gemeenteadviseurs in dienst en daarnaast een aantal compagnons waar 
ik veel mee samenwerk. En gelukkig heb ik nog m’n netwerk binnen de 
dienstenorganisa e van de landelijke kerk. 
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Hoe werkt dat, kunnen gemeenten je inhuren? 
Als een gemeente of een groep gemeenten zich meldt voor begeleiding 
gaan we in gesprek over wat nodig is hoe we dat in kunnen vullen. Hier in 
de Liemers vroeg men iemand die de proe uinbijeenkomsten van zowel 
de diakenen als de kerkrentmeesters wilde voorzi en, de ‘stuurgroep  
samenwerking’ wilde adviseren en een rol wilde spelen bij eventuele im-
plementa e van intensievere vormen van samenwerking. Daar moet ui-
teraard voor betaald worden maar gelukkig komt er vanuit de landelijke 
kerk een flinke subsidie voor de begeleidingskosten. 
En lukt het een beetje in de Liemers? 
Als je vraagt ‘een beetje?’, dan zeg ik ‘ja’. We kijken terug op veel mooie 
proe uinbijeenkomsten. Op sommige gebieden wordt de samenwerking 
ook al prak sch ingevuld. Maar als je wat dieper afsteekt zijn er grote 
verschillen in urgen e en urgen ebesef. Dat maakt ook dat voor sommi-
ge gemeenten het vormen van bijvoorbeeld een gezamenlijk college van 
kerkrentmeesters of diakenen (of beide) eigenlijk de enige oplossing is 
voor het tekort aan ambtsdragers. Voor andere gemeenten speelt dat 
minder. Deze ongelijk jdigheid maakt het noodzakelijk om maatwerk te 
leveren. Althans, dat zal mijn advies zijn. Het past nog niet allemaal in 
dezelfde mal. 
Dus het lukt niét in de Liemers? 
Jawel, maar anders. Zie het maar als een groeimodel met daarin veel 
flexibiliteit. Las g is wel dat de regels voor een deel ook nog door de    
landelijke kerk ingevuld moeten worden. Dat is nog wel eens duwen en 
trekken. Maar wel in het vertrouwen dat het uiteindelijk best zal lukken 
om de samenwerking verder te stroomlijnen zodat iedereen er plezier aan 
beleefd. Want door de bestuurlijke krachten te bundelen kan er effec ef 
meer energie in de plaatselijke gemeente worden gestoken. Daar doen 
we het voor! 
 
Het proces gaat verder. Na de zomer wil de stuurgroep  een voorstel 
naar de kerkenraden sturen.   Daarna begint de besluitvorming: in de 
kerkenraden.   Wat willen we gemeenschappelijk gaan doen en welke 
gemeenten willen mee gaan doen? 
 
Hartelijke groet, Bert Meijers 
Secretaris Samenwerking in de Liemers 
06-21383810 
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INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNWAARDEN 

Adressen 
Postadres: Markt 15, 6915 AH Lobith, telefoon 0316–541282,                      
e-mailadres: info@pgrijnwaarden.nl  
Kerkgebouw: Markt 15 Lobith,                  
Verenigingsgebouw “De Ontmoe ng”: Markt 15 Lobith  
Ambtsdragers 
Predikant: vacant                                                                                           
Voorzi er kerkenraad: Eva Batelaan, tel. 06-22887593,                            
Secretaris College  van Kerkrentmeesters                                                          
e-mailadres: evabatelaan@gmail.com,                                                             
Scriba kerkenraad: Joke Leidekker, tel. 06-38384429,                                                
e-mailadres: joke.leidekker@gmail.com                                                                 
Voorzi er College van kerkrentmeesters: Dirk Bolt, tel. 06-55841103,                                                
e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl                                                                    
Penningmeester College van Kerkrentmeesters:                                        
Vacant                                                                                                                
Taakdrager College van kerkrentmeesters: Wim Batelaan,                       
tel. 06-51571662 , e-mailadres: wimbatelaan@gmail.com                                                                                                        
Voorzi er pastoraat: Joke Leidekker, tel. 06-38384429,                                 
e-mail pastoraat@pgrijnwaarden.nl,                                                              
Ouderling: Sietse Visser, tel. 06-36181393,                                                        
e mailadres: piscator00@outlouk.com,                                                
Voorzi er diaconie:                                                                                           
Vacant                                                                                                                   
Diaconaal rentmeester: André Ren ng, tel. 06-15538428,                                  
e-mailadres: andreren ng@upcmail.nl                                                        
Kosters                      
Alie Bolt, telefoon 0316-541740                                                                                                 
Ien  Breure, telefoon 0316-542818                                                                 
Organisten                     
Gert de Rijder, telefoon 06-21804941                
Marcel Prösch, telefoon 06-21908620       
Dirk Bolt, telefoon 06-55841103                                                                   
Website                  
www.pgrijnwaarden.nl                  
webmaster: Cora Verburg, tel. 06-54335150,                                                     
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e-mailadres: webmaster@pgrijnwaarden.nl.                                              
Ac viteiten en/of nieuws kunt u delen op de website en doorgeven aan 
de webmaster.                                                                                                     

Ledenadministra e                   
Marcel Prösch, telefoon 0316–543483,                                                              
e-mailadres: ledenadm@pgrijnwaarden.nl,  

Contractadres voor rouw- en trouwdiensten en begrafenis/bijze ng  
begraafplaats Aerdt                                                                                              
Roel Breure, tel. 06-10555145, e-mailadres: roelbreure@gmail.com.  
 
Verhuur zaalruimte                     
Alie & Dirk Bolt tel. 0316-541740, e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl    
 
Bankrela es kerk                  
Bankrekening NL23RABO0327922788,                                                        
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnwaarden 
 
Bankrela e Diaconie                   
bankrekening NL78ABNA0534311822, t.n.v. Diaconie Hervormde           
Gemeente Rijnwaarden  
 
RSIN/fiscaalnummer           
kerk nummer 809557083,  diaconie nummer 824133316 
 
Kamer van Koophandel          
kerk nummer 76429598,  diaconie nummer 76429709 
 
Kerknieuws                      
samenstelling en eindredac e: Mar en Tomberg, tel. 0316-541855,    
redac eadres: Schu ersstraat 10, 6915 TW Lobith.            
E-mailadres: kerknieuws@pgrijnwaarden.nl,         
internet: www.pgrijnwaarden.nl 

 
 

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor   
Juli-augustus 

zie ik graag tegemoet vóór woensdag 21 juni 
 

Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand 
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Kleuren wit, groen en rood. 
 
Je was voor ons al die jaren een bron van Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Hierbij een toelich ng bij de symbolen:   
Het Kruis 
Het geloof droeg je uit in alle mooie diensten.   
Het Anker 
Hoop, een moeilijk symbool om te maken en onder woorden te bren-
gen. 
Je hebt de afgelopen jaren veel gemeenteleden begeleid in hun laatste 
levensfase. Je zorgde voor een mooie uitvaartdienst en ging mee naar 
de laatste rustplaats.  
Voor de nabestaanden een moeilijke jd. Jij gaf ons kracht en hoop om 
door te gaan.   
Het Hart 
De teksten en woorden zijn met liefde gekozen. Ja, je straalde liefde uit 
voor de mensen en het werk. 
De bloemen, een bonte mengeling. Klein en groot, verschillende kleu-
ren en soorten. 
Een bont gezelschap net zoals wij hier met elkaar. 
In het midden een kale boom maar daar hoor je straks meer over. 
 
Dan voor de lijst een open geslagen liedboek. 
Het thema van vanmorgen is:   
Houd de lofzang gaande!   
Elise, wij wensen je een toekomst van veel Geloof, Hoop en Liefde.   
Door het Geloof spreekt God. 
Door de Hoop helpt God. 
Door de Liefde gee  God. 
                                              
Uitleg bloemschikking  door Anna de Vries 
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Kleuren wit, groen en rood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Heerlijkheid van de Libanon” 
(Viburnum nus = sneeuwbal) 
Deze plant hee  ds. Elise  als  
aandenken van onze Gemeente 
gekregen, voor in haar tuin. 
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Impressie  beves ging  ds. Elise  te Doesburg 


