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zondag 2 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

zondag 9 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

zondag 16 juli

Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

Bijzonderheden

zondag 23 juli

Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

zondag 30 juli

Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

Kerkdiensten

10:00
Ds. S. Visser uit Tolkamer
J. Leidekker
Collectant
D. Bolt
T. Edink

uitgangscollecte: WD Indonesie

10:00

Ds. J. van Beelen uit Veenendaal
D. Bolt

A. Renting

M. Prosch

H. van der Molen

10:00
Ds. S. Visser uit Tolkamer
E. Batelaan
Harm
M. Prosch
M. Prosch

Heilig Avondmaal

10:00

Ds. J. ter Avest uit Rheden
J. Leidekker

Dirk Koolmees

G. de Rijder

H. Stolk

10:00

Ds. P. Boomsma uit Westervoort
S. Visser

Collectant

D. Bolt

M. Tomberg

Lobith

(0316-543691)

Lobith

(0316-543009)

Lobith

(06-21908620)

Lobith

(06-11250126)

Lobith

(0316-541855)



zondag 6 augustus 10:00 Lobith

Voorganger Ds. L. den Besten uit Zevenaar

Ouderling D. Bolt

Diaken A. Renting

Organist G. de Rijder

Autodienst Hinno Willems (0316-542435)
zondag 13 augustus 10:00 Lobith
Voorganger Ds. R. van der Hucht uit Arnhem

Ouderling E. Batelaan

Diaken Collectant

Organist D. Bolt

Autodienst D. Bolt (0316-541740)

Bijzonderheden uitgangscollecte: Ghana Zending

zondag 20 augustus 10:00Lobith

Voorganger Ds. P. Boomsma uit Westervoort

Ouderling J. Leidekker

Diaken D. koolmees

Organist M. Prosch

Autodienst R. Breure (0316-5428138)
zondag 27 augustus 10:00 Lobith
Voorganger Ds. A. Wilzing uit Westervoort

Ouderling S. Visser

Diaken collectant

Organist D. Bolt

Autodienst P. Jac van Dijk (0316-543022)
zondag 3 september 10:00 Lobith
Voorganger Ds. G. Zemmelink uit Aalten

Ouderling D. Bolt

Diaken A. Renting

Organist M. Prosch

Autodienst T. Edink (0316-543691)



Predikant

Even voorstellen

Op 16 april was ik al in uw midden, na afloop van de kerkdienst,
onder de koffie, en kon ik mezelf al een beetje introduceren. De kerken-
raad vroeg mij of ik ook voor het kerkblad een stukje wilde schrijven.

Na een jeugd in Arnhem-Noord heb ik Hebreeuws en Theologie
gestudeerd in Leiden. De studie koos ik uit interesse, maar uiteindelijk
koos ik toch ook voor de predikants-opleiding. Na mijn studie vond ik, dat
ik nog te weinig levenservaring had om de gemeente in te gaan. Daarom
deed ik eerst jeugdwerk en vormingswerk binnen de kerk, o.a. in Tiel.
Tijdens een door mij georganiseerde reis naar Taizé had ik in de kerk daar
een bijzondere roepings-ervaring. Dat resulteerde erin, dat ik in 1998
koos voor werk als gemeentepredikant in de kop van Overijssel.

Of misschien moet ik zeggen, dat het op mijn weg kwam, want veel grote
dingen in het leven zijn geen resultaat van bewuste keuzes, maar komen
op je pad, of worden naar je toe gestuurd. Soms ook ondanks je eigen
twijfels en aarzelingen of je het wel kunt.

lemand is met je bezig, neemt je mee, stuurt je. Een stem komt op je
weg, een hand houd je vast.

Na 20 jaar in de kop van Overijssel ging ik werken in de protestant-
se gemeente Didam. Inmiddels had ik drie volwassen kinderen en een
Bernersennen hond, Bernie. We woonden in Zevenaar, tot mijn vader vo-
rig jaar overleed. Nu wonen we in het huis van mijn ouders in Arnhem-
Noord. De cirkel is rond. In het huis waar ik opgroeide hoop ik ook oud te
worden.

Naast mijn werk in Didam heb ik de afgelopen 3 jaren gewerkt als
ambulant predikant. Een ambulant predikant is een soort inval-predikant,
die daar is waar tijdelijk geen eigen predikant werkt. Zo heb ik al op diver-
se plekken, elk heel verschillend, mogen werken. Ik ervaar het als mooi
werk en als verrijkend. Door mijn werk leer ik hoe breed de kerk is en hoe
elke gemeente zijn eigen karakter heeft. Ik hoop de komende maanden
vanaf mijn aanstelling per 1 juli kennismakingsbezoekjes te doen. Op 13
augustus ga ik voor het eerst bij jullie voor. Graag tot ziens.

Ds. Rosemarie van der Hucht, Mozartstraat 18, 6815ct Arnhem,
rvdhucht@ziggo.nl




Kerkenraad
Van de voorzitter

De afgelopen weken was het weer al geheel in zomerse sferen en de
zomervakantie voor veel gemeenteleden al min of meer begonnen.

Dit keer dus een korte update. Half juli zal de kerkenraad nog een keer
vergaderen, mede ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Met onze
nieuwe predikant Rosemarie van der Hucht, die na haar vakantie vanaf
10 juli in onze gemeente aan het werk gaat.

In de tussentijd gaat het werk ter voorbereiding van de gezamenlijke be-
roepingsprocedure en de fusie met Zevenaar gestaag door. Wij hebben
door de hulp van Cock Leidekker overzichten en analyses van

de financiéle bijdragen van onze gemeenteleden kunnen maken. Dit is
ook verplicht omdat de classis gaat bepalen voor hoeveel uur wij een
nieuwe predikant mogen beroepen. Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje
geschrokken van die overzichten. De kerkelijke administratie gaat uit van
pastorale eenheden, dat zijn adressen, dat wil zeggen dat het om een of
twee personen gaat. Er zijn in 2022 bijdragen ontvangen van 76 adres-
sen. Een heel klein aantal gemeenteleden draagt veel bij, maar dat
groepije is erg klein en daarom ook een wankele financiéle basis voor de
toekomst. Er is een tweede groep die ook behoorlijk bijdraagt, maar in
totaal hebben we het dan over 10 adressen die goed zijn voor 45% van
de inkomsten. We zullen nog eens verder naar deze cijfers gaan kijken en
hier in een volgend nummer van Kerknieuws op terugkomen.

En ja, dan tot slot nog de vraag waar we in deze soms moeilijke en ver-
warrende tijden nog houvast kunnen vinden. Zelf hoorde ik voor mijn
vakantie mooie inspirerende preken van ds. Coppoolse en ds. Boomsma.
Over dienstbaarheid, over hoe God's werk zal voortgaan in de toekomst
en dat een leven waarin we onszelf centraal stellen ons niet gelukkiger
gaat maken. Van die dingen dus. Goed om dat te horen en allemaal ver-
krijgbaar in onze eigen kerk op zondag om 10 uur. U bent van harte wel-
kom.

Eva Batelaan



Ontmoeting & bezinning

UIT DE TALENTENTUIN

Met het natte voorjaar sloegen de planten en zaden goed aan. En toen
kwam de snikhete junimaand. Dat was wel even aan aanslag op al het
groen in de tuin. Vroeg in de ochtend of later op de avond raakte de
regenton al snel leeg. Dus zijn we ook blij dat we de slang aan de kraan
kunnen koppelen. En gelukkig is er een ‘sproeigroep’ die onderling
afspreekt wie water gaat geven. De ‘sproeigroep’ kan nog aanvulling
gebruiken. Wie meldt zich om gedurende een korte tijd water te geven?
(telefoon Aad Braskamp: 06 46606483)

Het lukt om toch planten te laten groeien en bloeien. In de in het najaar
geplante fruitstruiken, komen al voorzichtig wat eerste bessen. De eerste
sla is geoogst. De aardbeien breken helaas niet door, eerst door de natte
periode en nu door de brandende zon. Tot nu toe hebben we weinig tot
geen last van slakken of andere insecten, die zich graag tegoed doen aan
groene blaadjes.

Schilderwerk en onderhoud begraafplaats

Vanaf mei is gestart met het ontroesten en verven van het hekwerk
rondom de begraafplaats tegenover de Talententuin. Buurman van
Emmerloot uit Tolkamer geeft hier een flinke spurt aan. De eerste acht
meter van het hek (toegang en links daarvan) staat al in de zwarte
verflak. De punten op het hekwerk krijgen later met penselen een nieu-
we zilveren laag. Dat zal een mooie klassieke uitstraling geven.

Bij minder warm weer zal het scharnierpunt van het toegangshek met
een constructiemortel worden hersteld.

Voor het schuurtje op de begraafplaats zijn nieuwe deuren in de maak.
Timmerlieden daarbij zijn André van ZoZijn, Kian en Aad.

Deelnemers aan de ontmoeting en doegroep in de Talententuin hebben
ook weer een zaterdagochtend flink de handen uit de mouwen gestoken
op de begraafplaats. Hierdoor is al weer minder onkruid te zien. In de
tweede week van juli zal de haag achter op de begraafplaats en deels
aan de voorzijde worden gesnoeid. Voor het tweede jaar op rij een mooi
initiatief van de buurmannen Harold en Rolf. Zij wonen direct naast de
begraafplaats.



Netwerken en eettafels

In het werkdocument 2022 — 2024 van de Talentuin staat de opgave om
het netwerk uit te bouwen met vergelijkbare initiatieven en welzijns- en
vrijwilligersorganisaties. Aad en Cora maken inmiddels deel uit van een
bewonersinitiatief (7 bewoners Tolkamer en Lobith en vrijwilligers Calei-
doz). Deze groep werkt drie pilots uit, waarin het koken met een kleine
groep mensen en het leren over gezonde levensstijl centraal staat.

En uiteraard bij elke pilot een eettafel voor gasten die graag mee-eten.
Eén pilot richt zich op de laatste drie klassen van de basisschool. Een twee-
de pilot gaat zich richten op de tieners (12 — 14 jarigen, 15 — 18 jarigen).
De derde pilot richt zich op de bewoners in Lobith en omgeving die graag
samen aan een eettafel gaan. Zo wordt ontmoeting en een goed gesprek
versterkt.

De derde pilot “Open Tafel De Kookpot” hoopt maandelijks op een dins-
dag te kunnen koken en eten in De Ontmoeting. In het werkdocument van
de Talententuin staat de opgave in het najaar 2023 een eettafel te realise-
ren. Vrijwilligers uit de kerk en actief bij Caleidoz werken daarbij samen. Zij
dragen ook de zorg voor een opgeruimde keuken en zaal na afloop. Het
plan met verzoek voor benutten van De Ontmoeting is door de REGIEgroep
Talententuin voorgelegd aan de kerkenraad. Deze activiteit van de Talen-
tentuin met Caleidoz sluit aan bij de pastorale en diaconale koers uit het
beleidsplan van PG Rijnwaarden 2021 — 2025.

“De ruimte zo goed en zoveel mogelijk te gebruiken voor initiatieven van
mensen binnen en buiten de kerk. Of zelf nieuwe initiatieven te ontplooien
voor het ontwikkelen van het gemeenschapsgevoel van samen kerk zijn.
(pagina 3)

Uit het diaconale deel: gemeenteleden aanmoedigen zelf doelen in te bren-
gen; aansluiting zoeken bij andere maatschappelijke organisaties in de re-
gio. (pagina 5 — 6)”

Wie graag dit plan wil leren kennen en wellicht meedoen, kan het opvra-
gen bij het secretariaat Talententuin (coratio@xs4all.nl)

Natuurlijk houden wij de lezers van Kerknieuws op de hoogte van de ont-
wikkelingen van de drie pilots.

Op zaterdagochtend zijn we doorgaans actief in de tuin en op de begraaf-

plaats. En tussen 10.00 — 10.30 schuiven meer mensen even aan in de
blokhut voor een kopje koffie /thee en praatje. Kom ook gerust eens langs!
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Dat het werk in de Talententuin en op de begraafplaats wordt gewaar-
deerd merken we uit giften die binnen komen. Recent schonk een enthou-
siaste bezoeker aan de begraafplaats €100,00 aan de diaconie voor het on-
derhoud. Wij danken deze gulle gever. Naast een vaste sponsoring, kwam
er ook nog €95,00 binnen voor de Talententuin. De collecte op 11 juni jl. in
de kerk voor de Talententuin komt daar nog bij. We danken allen voor de
financiéle bijdragen.

Giften blijven welkom op rekening NL78ABNA053411822 t.n.v.

Diac Hervormde Gemeente Rijnwaarden o.v.v. gift Talententuin.
Informatie en nieuws over de Talententuin is te vinden op:
https://www.pgrijnwaarden.nl/talententuin/

OVER BEGRAAFPLAATS AERDT

Door de warmte groeien het onkruid en de hagen niet zo hard op de be-
graafplaats Aerdt. Toch moeten de haagbeuken weer gesnoeid worden. De
beste tijd om dit te doen is na de langste dag, dus na 21 juni, zeggen de
kenners. We proberen weer een kleine groep mensen bijeen te krijgen, die
willen snoeien en het groenafval opruimen. Dit wordt helaas elk jaar moei-
lijker. Vaste vrijwilligers worden ouder en kunnen dit zware werk niet meer
(goed) doen. Daarom in dit Kerknieuws deze oproep voor helpende han-
den. We vragen via Kerknieuws aan de lezers om hulp: ben je nog fit en
wil je af en toe meewerken? Of heb je familie of vrienden of buren die dit
wel af en toe met anderen willen doen? Samen werken is plezieriger en
effectiever. Het werk in Aerdt een jaar rond omvat globaal 200 m2 hagen
snoeien, 800 m2 gazon maaien en zo’'n 600 m2 paden onkruidvrij houden.
Daarnaast seizoenswerk als opruimen van vallende takken uit de kolossale
bomen en het verwerken van boombladeren in de herfst.

Lukt het niet meer om vrijwilligers er bij te krijgen, dan zal het werk moe-
ten worden uitbesteed. Verpauperen van deze begraafplaats is geen optie,
want het is nog een zogenoemde ‘levende begraafplaats’. Er kan nog wor-
den begraven of een urn bijgeplaatst. En PG Rijnwaarden is de eigenaar.
Meer informatie en opgave bij Aad Braskamp, 06 46606483

Cora Verburg 06 543 35 150



Gebed voor mensen op de viucht

Wereldvluchtelingendag (20 juni) zette ons stil bij de meer dan
110 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn.
Een gebed om hulp, troost en nabijheid.

Goede God,

Wij bidden voor de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking, voor
mensen die geen perspectief meer zien in hun eigen land, zoals vele jon-
geren in Noord-Afrika, maar ook voor de slachtoffers van natuurrampen.

Wij bidden voor mensen die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt,
en ook voor hen die in buurlanden worden opgevangen. In het bijzonder
denken wij aan de inwoners van Oekraine.

Wij bidden voor mensen die een lange reis wagen naar ons veilige Euro-
pa om hier bescherming te zoeken en onderweg slachtoffer worden van
uitbuiting en geweld, zoals in Libié. En voor hen die verdrinken op zee.

Wij bidden om kracht voor vluchtelingen en asielzoekers in Europa, voor
hen die klem zitten in procedures, en voor hen die proberen hier een
nieuw bestaan op te bouwen.

Wij bidden ook voor de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en
voor beleidsmakers die belangrijke beslissingen moeten nemen.

Voor de hulpverleners wereldwijd, in het bijzonder de mensen van onze
partnerorganisaties zoals kerken in Nigeria, Marokko en Syrié.

Voor Europese leiders, dat ze de weg vinden naar een humaan migratie-
beleid dat recht doet aan mensen in nood.

Voor de medewerkers van de Nederlandse overheid, die vluchtelingen
begeleiden in AZC’s en beslissingen moeten nemen over procedures,
dat ze de menselijke maat hoog houden.

Voor medewerkers van hulporganisaties en de vele kerkelijke vrijwil-
ligers, dat zij het werk volhouden.

Wij danken voor de mensen die altijd klaarstaan om hulp te verlenen,
en vragen uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden

tussen mensen uit verschillende culturen.
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Goede God, U hebt in uw Woord Israél herinnerd aan haar vreemdeling-
schap in Egypte en in Babel. Blijf ons storen, opdat wij in de vreemdeling
onszelf mogen herkennen.

Amen

Cora Verburg 06 543 35 150

Laten we deze zomer de tijd nemen.

Laten we de tijd nemen om te spelen.

het is het geheim van de eeuwige jeugd.

Laten we de tijd nemen om te lezen,

het is de bron van alle kennis.

Laten we de tijd nemen om lief te hebben en geliefd te worden,
het is een geschenk van God.

Laten we de tijd nemen om vrienden te maken,
het is de weg van geluk.

Laten we de tijd nemen om te lachen,

het is muziek van de ziel.

Laten we tijd nemen om na te denken,

het is de bron van de daadkracht.

Laten we de tijd nemen om te geven,.

Het leven is te kort om egoistisch te zijn.

Laten we de tijd nemen om te werken,

het is de prijs van succes.

Laten we de tijd nemen om te bidden.

Het is onze kracht hier op aarde.

Vrije vertaling door José Ursum, van Cet été: prenons le temps, een gedicht uit de Notre-
Dame kerk in het franse Bourg-en-Bresse.
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INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJINWAARDEN
Adressen
Postadres: Markt 15, 6915 AH Lobith, telefoon 0316-541282,
e-mailadres: info@pgrijnwaarden.nl

Kerkgebouw: Markt 15 Lobith,
Verenigingsgebouw “De Ontmoeting”: Markt 15 Lobith

Ambtsdragers
Predikant: Ds. Rosemarie van der Hucht

e-mailadres: rvdhucht@ziggo.nl

Voorzitter kerkenraad: Eva Batelaan

Secretaris College van Kerkrentmeesters

tel. 06-22887593, e-mailadres: evabatelaan@gmail.com
Scriba kerkenraad: Joke Leidekker

tel. 06-38384429, e-mailadres: joke.leidekker@gmail.com
Voorzitter College van kerkrentmeesters: Dirk Bolt,
telf.06-55841103, e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl
Penningmeester College van Kerkrentmeesters: Cock Leidekker
tel.06-51831070, e-mailadres: cock.leidekker@gmail.com
Taakdrager College van kerkrentmeesters : Wim Batelaan,
tel.06-51571662, e-mailadres: wimbatelaan@gmail.com
Voorzitter Pastoraat: Joke Leidekker

tel. 06-38384429, e-mailadres: pastoraat@pgrijnwaarden.nl,
Ouderling: Sietse Visser

tel. 06-36181393, e-mailadres: piscator00@outlouk.com,
Voorzitter diaconie:

Vacant

Diaconaal rentmeester: André Renting

tel. 06-15538428, e-mailadres: andrerenting@upcmail.nl

Kosters
Alie Bolt, telefoon 0316-541740
len Breure, telefoon 0316-542818

Organisten
Gert de Rijder, telefoon 06-21804941

Marcel Prosch, telefoon 06-21908620
Dirk Bolt, telefoon 06-55841103
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Website

www.pgrijnwaarden.nl

webmaster: Cora Verburg,

tel. 06-54335150, e-mailadres: webmaster@pgrijnwaarden.nl.
Activiteiten en/of nieuws kunt u delen op de website en doorgeven aan
de webmaster.

Ledenadministratie
Cock Leidekker
tel. 06-51831070, e-mailadres: cock.leidekker@gmail.com

Contractadres voor rouw- en trouwdiensten en begrafenis/bijzetting
begraafplaats Aerdt
Roel Breure, tel. 06-10555145, e-mailadres: roelbreure@gmail.com.

Verhuur zaalruimte
Alie & Dirk Bolt tel. 0316-541740, e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl

Bankrelaties kerk
Bankrekening NL23RAB00327922788,
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Bankrelatie Diaconie
bankrekening NL78ABNA0534311822, t.n.v. Diaconie Hervormde
Gemeente Rijnwaarden

RSIN/fiscaalnummer
kerk nummer 809557083, diaconie nummer 824133316

Kamer van Koophandel
kerk nummer 76429598, diaconie nummer 76429709

Kerknieuws

samenstelling en eindredactie: Martien Tomberg, tel. 0316-541855,
redactieadres: Schuttersstraat 10, 6915 TW Lobith.

E-mailadres: kerknieuws@pgrijnwaarden.nl,

internet: www.pgrijnwaarden.nl

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor
september
zie ik graag tegemoet voor woensdag 23 augustus

Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand
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Kom met mij in de leegte

Steeds wanneer ik aan U denk

droom ik van onze vakantiedagen

toen wij, de armen om elkaar geslagen
de wegen volgden.

Herinnert U zich nog

hoe ons pad steeds lichter werd
en alles begon te verdwijnen

de bomen

de bergen

de zee

en ook de bloemen

rondom ons was niets

opeens eindigt ook de weg

we staan aan het einde der wereld.
Zullen we teruggaan?

Nooit.

Kom met mij in de leegte
want U, U droomt toch ook
van de leegte, onze oneindige liefde

ik weet dat wij zonder een woord te spreken

ons zullen storten in de afgrond
die onze liefde redt

de leegte wacht op onze liefde
zoals ik U elke dag verwacht.
Kom met mij in de leegte.

- Yves Klein, vertaling Gerard Reve
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