
PELGRIMSWANDELING 17 JUNI 2023 
 
Op zaterdag 17 juni 2023 is er voor de liefhebbers weer een 
Pelgrimswandeling met het thema als onder vermeld in een Liemerse 
streek:  

Het Rijndal bij Spijk, waar mensen grond onder de voeten 

zoeken om te leven, wonen en groeien. 

Tijdens de wandeling zal toegelicht worden wat daarmee bedoeld wordt. 
 
Jullie worden van harte uitgenodigd om deze pelgrimswandeling in de 
Liemers mee te maken. Het belooft een bijzondere ervaring te worden. 
 
Startpunt: Spyker Weg 102, tegenover ingang naar ‘Hof zum Walde’. Op 
de grensweg (NL-D) tussen Elten en Spijk. Naast dit huis is er ruimte om 
de auto te parkeren (ook je fiets zal er een plaatsje kunnen vinden, neem 
dan een goed slot mee). Het startpunt ligt vlakbij Elten (Kreis Emmerich). 
Op de kaart: wandelknooppunt Y42. 
·        Te bereiken vanaf Zevenaar via A12 A3, afslag Elten. In Elten richting 

Rees en al gauw richting Spyk. Dan kom je op de Spyker Weg en zie je 
na ongeveer 600m Huisnummer 102 aan de linker zijde, ga na de 
woning links om de auto te parkeren langs het zandpad. 

·        Te bereiken vanaf Tolkamer via Spijkerdijk na Spijk aan het einde van 
de dijkweg linksaf en na ongeveer 1,5 km staat rechts de woning 
Spyker Weg 102. Ga vlak voor de woning rechtsaf om de auto te 
parkeren langs het zandpad. 

 
We vertrekken daar om 10:30. Graag op tijd aanwezig zijn. We 
verwachten om 12:30 weer terug te zijn bij Start. 
 
Neem je eigen flesje drinken en een lunchpakketje mee. Deelname is 
gratis. 
 
Aanmelden bij: Jan Henk (per email bij j.h.harkema@hccnet.nl - liefst 
vóór 15 juni) 

 


