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Van onze kerkdiensten 

 

 10.00 uur Lobith 

Zondag 7 april     

Voorganger Broeder Eric Brinkman 

Autodienst Marcel Prösch 06 21 90 86 20 

Byzondere collecte Onderhoud Gebouwen 

 

Zondag 14 april  

Voorganger Ds. Jan Ter Avest 

Autodienst Dirk Bolt 0316 54 17 40 

Byzondere collecte  Leger des Heils Arnhem 

  

Zondag 21 april 

Voorganger Ds. Rosemarie van der Hucht 

Autodienst Gert de Rijder 06 21 80 49 41 

Byzondere collecte Zending Rwanda 

 

Zondag 28 april 

Voorganger Ds. Leen den Besten 

Autodienst Marcel Pröst 06 21 90 86 20 

Byzondere collecte Noodhulp Oekraïne 

 

Zondag 5 mei 

Voorganger Ds. Albert Jan Wilzing 

Autodienst Dirk Bolt 0316 54 17 40 

Byzondere collecte Noodhulp Oekraïne 
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Van onze dominee 
 
Pastorale bezoeken 
 
Op mijn vaste werkdag, de woensdag, rijd ik naar het  

Gelders Eiland o.a. om huisbezoeken te doen. De rit naar het 

Gelders Eiland maakt, dat je het gevoel hebt dat je een an-

dere wereld betreedt. De mooie vergezichten, de groepen vo-

gels die in het water staan te zoeken naar eten, de strakke 

dijken, en het uitzicht over de Rijn, geven je het gevoel, dat 

je maar klein bent in dit onmetelijke landschap, een klein stuk-

je van Gods schepping. De huisbezoeken bij mensen thuis doen 

we steeds weer beseffen hoe verschillend we als mensen zijn, 

maar ook hoe we in wezen juist hetzelfde zijn, waar we ook 

wonen en wat onze afkomst ook is. Steeds weer bijzonder om 

vertrouwen te krijgen van mensen. 
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Taizé-reis 
 
Al 25 jaar kom ik met regelmaat in Taizé in het Franse 

Bourgondië. Taizé is een oecumenische communiteit waar 

broeders uit meer dan 100 landen samen leven in alle eenvoud. 

De communiteit werd gesticht door Broeder Roger. Vele dui-

zenden jongeren uit heel Europa en de rest van de wereld be-

zoeken het klooster jaarlijks. 
 
Wat maakt, dat ik er steeds weer heen wil? En wat maakt, 

dat honderdduizenden jongeren uit heel Europa en van andere 

continenten steeds weer Taizé bezoeken? 
 
Ik denk, dat het te maken heeft met een aantal zaken:  
 
Ten eerste de bijzondere ontmoetingen daar met jongeren uit 

andere landen en culturen. En de bijzondere gesprekken met 

de broeders, die ook elk uit een ander land komen. Die ontmoe-

tingen maken je horizon breder; je leert over het geloof van 

anderen; je leert van de andere culturen. 
 
Ten tweede, misschien net zo belangrijk: in Taizé word ik 

steeds weer geraakt door de prachtige diensten met veel 

aandacht voor meditatieve liederen en gebed. Na meer dan 

25 jaar kan ik nog steeds geraakt worden, als ik in een volle 

kerk met 5000 mensen de liederen zing of in stilte bid. En 

met mij vele anderen. 
 
Ten derde: de goede sfeer van openheid en acceptatie; je mag 

er zijn zoals je bent; je wordt niet veroordeeld; je geloof 

wordt niet veroordeeld. Of je nu weinig gelooft of anders, 

voor iedereen is ruimte. 
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Wat zou het mooi zijn als op meer plaatsen in de wereld men-

sen van verschillende landen en culturen samen zingen en bid-

den. Het kan tegenwicht bieden tegen al het slechte wereld-

nieuws over oorlog en geweld. In de Verzoeningskerk in Taizé 

wordt elke dag gebeden voor plaatsen op aarde waar mensen 

het moeilijk hebben. Een bezoek aan Taizé is dus niet het-

zelfde als veilig in een holletje kruipen. Het daagt je juist uit 

om midden in deze wereld te blijven staan en daarin de ont-

moeting en het gesprek te blijven zoeken met anderen.  
 
Ga je mee? 
 
In de maand augustus zal een groep uit de Liemers een 

week Taizé bezoeken.  Heb je zin om mee te gaan, van harte 

welkom. Doelgroep van deze reis is de leeftijd van ongeveer 

20 tot 35 jaar. Meer informatie bij Ds.Rosemarie van der 

Hucht, rvdhucht@ziggo.nl 

 

Plusminusdertig-kring 
 
De afgelopen maand werd ik benaderd door een jongere uit 

onze gemeente met de vraag: kunnen we niet in deze ge-

meente een kring starten voor jonge mensen van ongeveer 

tussen de 25-35 jaar. Wat een goed initiatief! Waarom niet? 

Het maakte me meteen enthousiast.  

Heb je ook zin om mee te doen? We willen 1 keer per maand bij 

elkaar komen. De ene keer voor een goed gesprek, de andere 

keer om samen te koken en eten. Iets jonger dan 25 of iets 

ouder dan 35 jaar, geen probleem. 
 
Er is in de kring alle ruimte voor verschillen. Voor ieder kan 

geloven iets anders betekenen. En misschien zoek je nog wat 

geloven voor jou betekent en ben je benieuwd hoe anderen 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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naar het geloof of de bijbel kijken. Het geloof is geen waar-

heid waarmee je anderen om de oren kan slaan, maar een reis 

in vertrouwen. 
 
Doe je mee? 
 
De eerste bijeenkomst is op woensdag 10 april om 19.30 uur 

in de kerk. Wil je meer informatie of je opgeven, mail naar  

Ds. Rosemarie van der Hucht, rvdhucht@ziggo.nl 

 

Bijbelkring 
 
Wat een mooie start hebben we gemaakt met de Bijbelkring 

in februari. We lezen samen het boekje ´Aan tafel met  

Jezus´. Het boekje onder redactie van René de Reuver ver-

telt het evangelie bezien vanuit 7 mensen, die gast aan tafel 

waren bij Jezus. Het boekje nodigt uit tot bijzondere ge-

sprekken en het zet je aan het denken over de bekende 

Bijbelverhalen.  

We komen maandelijks bij elkaar op woensdagen om 13.30 uur.  

De data voor de komende maanden zijn: 27 maart, 24 april, 

22 mei, 12 juni. We zijn telkens bij één van de deelnemers van 

de kring te gast. 
 
Wil je meer informatie of meedoen, mail naar Ds. Rosemarie 

van der Hucht, rvdhucht@ziggo.nl 

 

Kerkdienst op 21 april 
 
Op 21 april willen we luisteren naar de woorden uit 

Johannes 10 over herders in soorten en maten. Eén herder 

gaat voorop, ook als het spannend wordt.  

 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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Het is de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn scha-

pen. 

 

Taizé-viering 21 april 
 
Op zondag 21 april is er in Didam een viering in de stijl van 

Taizé. Taizé is een oecumenische communiteit in het Franse 

Bourgondië. De viering begint om 19.00 uur in de protestant-

se kerk Didam. Thema is  'Open je hart, leef met compassie'.  
 
Dit thema sluit aan bij de Bijbellezing uit 1 Joh.3: 16-22. 

Een klein koortje zal de liederen van tevoren oefenen. 

 

Voorafgaand aan de viering is er een eenvoudige broodmaal-

tijd die begint om 18.00 uur. Van harte uitgenodigd voor bei-

den, neem gerust iemand mee. Wil je je opgeven voor het koor-

tje en/of voor de maaltijd, mail dan met Ds.Rosemarie van 

der Hucht, rvdhucht@ziggo.nl 

 

 

Muzikale lezing Benjamin Britten op 25 april 
 
In het kader van de 4-mei herdenking zal Wouter Schmidt, 

cellist en musicoloog, in de protestantse kerk Didam een muzi-

kale lezing houden over het ´War Requiem´ van Benjamin 

Britten. Hij laat muziekfragmenten horen en vertelt over de 

achtergronden. De lezing is op donderdag 25 april en begint 

om 20.00 uur. Informatie en opgave bij Ds.Rosemarie van 

der Hucht, rvdhucht@ziggo.nl 

 

 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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 Van de Kerkenraad 

 

Omdat het contract van Rosemarie voor Rijnwaarden per 1 

juli a.s. eindigt, en we heel blij zijn met haar, is er verlenging 

met een jaar aangevraagd. Die zal worden toegekend, is ge-

zegd. 
 
In deze uitgave van Kerknieuws zult u voor het laatst de 

onzichtbare hand van de jarenlange  redactie van Martien 

Tomberg aan het werk zien. 

Zoals bekend bij de meesten gaat het echtpaar Tomberg, 

Leis en Martien, verhuizen naar het verre Didam. 
 
Dichtbij, jawel, maar voor ons als Rijnwaarden toch wel heel 

ver, want afgezien van hun jarenlange inzet voor onze ge-

meente in allerlei opzichten, komt er nu ook een einde aan het 

vele werk dat Martien altijd op zich nam om het Kerknieuws 

vorm te geven en te doen drukken, naast het verzorgen van 

de liturgieboekjes voor de bijzondere kerkdiensten zoals dit 

jaar voor de Stille Week. 
 
Leis heeft vele bezoeken gebracht namens de Warme Deken, 

was gastvrouw bij de inloopmiddag en hielp Syrische vluchte-

lingen.                                                                                                          
 
Niet alleen om hun grote persoonlijke betrokkenheid bij onze 

gemeente en hun aanwezig zijn als een van de dragende 

krachten voor de gemeenschap, maar natuurlijk ook om dit 

belangrijke werk voor onze erediensten en publicaties zullen 

we hen gaan missen. Uiteraard komen we er later op gepas-

te wijze op terug. 
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Gelukkig is er in het echtpaar Bresser een zeer waardevolle 

opvolging van het werk van Martien gevonden. Misschien 

gaat de oplettende lezer er in het komende blad al iets van 

merken. En zo niet, dan is alles nog steeds in orde.                                                                         
 
Voor nu en hier veel dank aan Leis en Martien. 
 

Sietse Visser 

 

Van onze gaven 
 
 

Datum  Diakonie Kerk  Byzonder Totaal Bezoekers 

 

4 februari  67,06  47,30 100,90 200,26 33 

 

11 februari  39,10  43  45  27,10  35 

 

18 februari  43,85 45,10  44,70 133,65 30 

 

25 februari  53,35 48,20 64  162,55 35 
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Stand Aktie Kerkbalans 2024 (2) 
 
De stand voor de vrijwillige bijdragen was op 19 maart 

ca € 22.000 (€ 4000 extra t.o.v. de vorige mededeling) aan 

toezeggingen van 56 adressen. Dat is een mooi resultaat!  
 
Echter roepen we nogmaals de lezers die nog niet gereageerd 

hebben op dit alsnog te doen. Als inleveren een bezwaar is 

kunt u uw bijdrageformulier ook opsturen naar: 

PGR administratie VVB, Mark 15, 6915 AH Lobith.  
 
Wij vertrouwen op u. 

Wim Batelaan, administratie VVB 

Van de Dodenherdenking 
 
Graag  brengen wij nu vast onder uw aandacht dat  

de 4 mei herdenking in de RK kerk aan de Markt in Lobith zal 

beginnen om 18.30 uur. 

Na afloop hiervan is er meer tijd om nog naar de Byland te 

gaan waar op de begraafplaats voor de Brug de bekende 

2 minuten stilte worden gehouden. 
 
Dus: 4 mei 18.30 uur RK kerk 
 
Namens het Comité  Pieter van Dijk  

 

Van de Inloop 
 
Onze volgende inloopmiddag is op woensdag 17 april om 

14.30 in de Ontmoeting. Iedereen is weer van harte welkom. 
 
Hartelijke groet 

Alie 
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Van de Bedrijfshulpverlening (BHV) 

 

Sinds eind januari zijn Pieter van Dijk en Joke Leidekker 

gecertificeerd BHV'er. Na een deels digitale en deels prakti-

sche cursus hebben we een bewijs van deelname met goed ge-

volg ontvangen. 

Voor een jaarlijkse herhaling worden we opgeroepen om het 

certificaat geldig te laten blijven. 
 
De taken van een BHV'er zijn:  

• bij een calamiteit of onwel-wording zodanig optreden dat 

paniek voorkomen wordt 

• deskundige hulp inschakelen en 

• zonodig het gebouw ontruimen.  
 
Vanzelfsprekend hopen we dat we hiervoor niet in actie hoe-
ven te komen! 
 
Joke Leidekker-Wiegers 

 

Van Spirizin 
 
Op zondag 5 mei a.s. is er in de Ontmoeting een spiritueel 

café. Deze avond heeft als thema: 
 
"De kunst als uitdrukking van christelijke spiritualiteit" 
 
Martin Bresser zal uitleg geven bij zijn gemaakte kunst. 
 
De zaal is open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 

Toegang gratis, na afloop wordt een bijdrage gevraagd voor 

de gemaakte kosten. 
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Van de talententuin 

 

Tijd van zaaien. 

De krokussen en narcissen staan al volop bloeiend boven de 

grond. Zelfs de tulpen steken hun groene bladeren en bloem 

omhoog. De vroege voorjaarsstruiken tonen al hun gele en 

witroze bloemenpracht. Voorjaar heerst, op deze eerste len-

tedag.  

Nu het vroeger warmer wordt, komt ook het zaaien en plan-

ten van groenten eerder op gang. We bekijken onze zaaikalen-

der er nog eens goed op na. Wie mee wil helpen om de tuin 

verder klaar te maken voor het inzaaien en planten is harte-

lijk welkom. Naast fysieke kracht zoeken we helpers die hun 

vensterbanken wel willen vullen om zaden voor te trekken. Zo 

kan het zaaigoed zich te goed doen aan de zonnekracht van 

achter het glas. 

In april is de Talententuin open op de zaterdagen 6, 13, 20 

en 27 april en de woensdagochtend 10 en 17 april. Steeds 

van ca. 9.15 tot 11.30. Rond 10 uur is tijd voor koffie/thee 

met een praatje. Wie eens op een ander tijdstip één of twee 

keer in de maand actief wil zijn in de tuin laat het weten. 

Dan kunnen we wellicht iets afspreken. 

Meer informatie is te krijgen bij Aad Braskamp of Cora Ver-

burg (coratio@xs4all.nl). Hou de agenda van activiteiten op 

www.pgrijnwaarden.nl/agenda/ in de gaten. En wees welkom 

in de Talententuin.  
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Van de Kookpotten 

 

Zo leer je elkaar beter kennen. 

 

“Ze eten hier weer met elkaar vanavond. Goed hé!”, zo bab-

belden twee wat oudere vrouwen, lopend achter hun rollator, 

terwijl ze even door het raam van De Ontmoeting naar bin-

nen keken. Daar zagen ze de voorbereidingen voor de maaltijd 

in volle gang. 

 

Op 19 maart jl. waren er vroeg in de avond 40 mensen bij-

een: 30 etensgasten en 10 Oekraïense gastkoks.  

Die dag hadden de 10 maaltijdbereiders in hun huisjes op de 

Vliegenwaard in Spijk flink staan kokkerellen in hun kleine 

keukens. De borsj, de soep, was een smakelijk begin. Daarna 

was er een buffet met verschillende gerechten, zoals gevulde 

knoedel, dunne schijfjes gevulde aubergine, aardappelsalade, 

bruine bonen schotel, zoet brood en een gerechtje met bieten 

en vis. 

De kebab kwam op een meegebrachte barbecue rechtstreeks 

warm op de borden. De zoetige toetjse kwamen van Jessica 

en Anna (beiden uit de Kookpot ploeg) en enkele Oekraïners.  
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De maaltijd leek wel de parabel van de vijf broden en twee 

vissen. Er was genoeg voor alle 40 mensen om samen te eten. 

“Zo fijn om elkaar te ontmoeten en ook eens uit een andere 

keuken te kunnen proeven. Zo leer je elkaar beter kennen.”  
 
Het initiatief met Caleidoz van De Kookpot is zeer succesvol. 

Inmiddels zijn de eettafels snel gevuld met etensgasten. We 

kunnen er helaas maar 30 ontvangen. Daarom is er nu al een 

wachtlijst. Wie daarop staat krijgt bij de eerstvolgende 

maaltijd voorrang. 

Het is heel plezierig om met zo’n gevarieerde groep van men-

sen samen te eten. We leren elkaar kennen en we genieten 

van de maaltijd. 

 

De maaltijd is op dinsdagavond 23 april, 21 mei en 25 juni. 

Inloop vanaf 17.30 uur en eten om 18.00 uur. Kosten 5 euro.  

Aanmelden kan steeds tot uiterlijk de woensdag in de week 

voorafgaand aan de maaltijd bij Cora Verburg (06 

54335150 of coratio@xs4all.nl).  

Je  kan je ook aanmelden voor een maand verderop.  

Van de begraafplaatsen 
 
De Heemkundekring Rijnwaarden heeft eind januari 2024 

haar kwartaaltijdschrift de Waordsman weer uitgebracht. 

Hierin staat een artikel over de geschiedenis van de beide 

protestantse begraafplaatsen. 

In een ander artikel wordt uitgebreid ingegaan op de ge-

schiedenis van de RK begraafplaats in Lobith. Mooi dat er 

serieus aandacht is voor dit stukje funerair erfgoed op het 

Gelders Eiland. 

mailto:coratio@xs4all.nl
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 Van de agenda 

10 april Plusminusdertig-kring  19.30 NH-kerk Lobith 

17 april Inloopmiddag   14.30 De Ontmoeting 

21 april Taizé-viering   19.00 NH-kerk Didam 

23 april De Kookpot   17.30 De Ontmoeting 

25 april Lezing Benjamin Britten 20.00 NH-kerk Didam 

4 mei Dodenherdenking   18.30 RK-kerk Lobith 

5 mei  Spirizin Voordracht en dia’s 19.30  De Ontmoeting 

Augustus Reis naar Taizé     Taizé (Fr) 
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Van informatie 
 

Protestantse Gemeente Rijnwaarden 
Markt 15 
6915 AH Lobith 
0316 54 12 82 
 

Kerkgebouw 
Markt 15 Lobith 
 

Verenigingsgebouw 
De Ontmoeting 

Markt 15 Lobith 
 
 

Kerkenraad 
 
Predikant    Ds. Rosemarie van der Hucht 

      rvdhucht@ziggo.nl 

Voorzitter    Eva Batelaan 
      06 22 88 75 93 
      evabatelaan@gmail.com 

Scriba/ouderling    Joke Leidekker 

pastoraat    06 38 38 44 29 

      joke.leidekker@gmail.com 

Ouderling/waarnemend  Sietse Visser 

voorzitter    06 36 18 13 93 

      piscator@freedom.nl 

Ouderling     Dirk Bolt 

      06 55 84 11 03 

      d.bolt2@upcmail.nl 

Diaken     Dirk Koolmees 

Taakdrager    Joke Rikkinga 
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College van Kerkrentmeesters 
 

Voorzitter  Dirk Bolt 

  d.bolt2@upcmail.nl 

Secretaris  Eva Batelaan 

Penningmeester  Cock Leidekker 

Taakdrager   Wim Batelaan 

 

Diaconie 
 
Voorzitter  Dirk Koolmees 06 53 10 48 62 

  dpkoolmees@telfort.nl 

Diaconaal rentmeester  André Renting 06 15 53 84 28

     

Kosters  Alie Bolt  0316 54 17 40 

  Ien Breure 0316 54 28 18 

 

Organisten  Gert de Rijder 

  Marcel Prösch 

  Dirk Bolt 

 

Website  www.pgrijnwaarden.nl 

webmaster  Cora Verburg 

  06 54 33 51 50 

 @pgrijnwaarden.nl 

 

Ledenadministratie  Cock Leidekker 

  06 51 83 10 70 

  cock.leidekker@gmail.com 

 

Rouw- en Trouw   Roel Breure 
      06 10 55 51 45 
      roelbreure@gmail.com 
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Verhuur zaalruimte  Alie en Dirk Bolt 
      06 55 84 11 03 
   
Pastoraat    Ds. Rosemarie van der Hucht 

      Joke Leidekker 

Coördinator Warme Deken Tiny Edink   

 

Bankrelatie Kerk   Nl23RABO0327922788 
      t.n.v. Protestantse Gemeente

      Rijnwaarden 
 
Bankrelatie Diaconie  NL78ABNA0534311822 
      t.n.v. Diaconie Hervormde  

      gemeente Rijnwaarden 

 

Kerknieuws 
 
Kerknieuws verschijnt in de eerste week van de maand 

 

Samenstelling en redactie Martien Tomberg, Mieke en  

      Martin Bresser 

      kerknieuws@pgrijnwaarden.nl 

Illustraties    Herman fan Herwen 

 

Het kerknieuws is ook te zien op de website van de PG Rijn-

waarden     Www.pgrijnwaarden.nl 
 
Uw kopij voor het meinummer graag voor woensdag 17 april 
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Omslag ontwerp : gemaeckt door Herman ffan Herwen.  


